
Levensdroom
Iedereen denkt of ziet zijn toekomst wel eens als: Had ik maar het leven als in mijn dromen, variërend van een 
mooi huis, droompartner, financiële rijkdom, kinderen, relatie, glamoureuze carrière, beroemd zijn, vrienden, 
schoonheid, familie, buitenland enz. Soms is de fantasie bepaald door wat je extern ziet in bijvoorbeeld media en 
anders is het een innerlijke drijfveer. Dat laatste geldt voor mij. Mijn toekomstdroom, is een heldere visualisatie 
en werkelijkheid in mijn hart en geest in wat ik wil bereiken en de wereld wil nalaten:

Ik heb een groot autovrij perceel (met overal tuinbeelden) grenzend aan een bosrijk gebied. Dat perceel heeft 
meer dan genoeg hectare grond om maximaal 20 duurzame energie neutrale gastverblijven (laagbouw die 
opgaat in de omgeving) op te bouwen. Achter een charmante smeedijzeren toegangspoort met in gouden letters 
het opschrift La Vie n Rose bevindt zich een oprijlaan met aan weerszijden volwassen bomen. Na het volgen 
van deze laan kom je uit bij een aan de rechterzijde liggend landhuis. Deze entree woning is voor ontvangst, 
kantoor, gezamenlijk gebruik in samenzijn, relaxen, lezen en ondernemen met op de bovenverdieping o.a. een 
mediatieruimte met schitterend uitzicht over de natuur. Naast deze entree woning zijn aan de serre zijde een 
tuin met zwembad, fitness, sauna/stoombad en jacuzzi. Tegenover dit landhuis is een jeu de boules baan. 

Naast het landhuis achter het zwembad, zijn er een aantal kleinere woningen die dienen als gastverblijven voor 
verhuur. De huurders zijn alleenstaanden, stellen of zakenmensen. In deze woningen kan men zelfstandig kort 
of langdurig verblijven en heeft daarvoor alle voorzieningen. Op afstand rondom een vijver zijn energie neutrale 
gastverblijven gebouwd. De vrijstaande gastverblijven met ruime tuin bieden veel privacy en liggen in een ronde 
vorm verspreid. Iedere woning beschikt over een golfkar=buggy en /of fiets of ander elektrisch voertuig om zich 
over het terrein te verplaatsen; daarmee werken we aan een beter milieu. 

Deze gastverblijven hebben aan de voorzijde uitzicht over een grote vijver met waterlelies en over het korte 
deel van de vijver hangt een witte gietijzeren brug. De vijver is omringd door bomen, bloemen, vaste planten en 
struiken. Met de komst van het de lente is het een wildboeket van een tuin waar insecten blij rondzoemen en 
door de variatie aan planten en bomen is er een diversiteit aan leven. Rond de vijver zijn er romantische zitjes al 
dan niet in de zon, rododendrons en mooie hoge bomen. 

Aan de buitenzijde van de ronde vorm ligt een klein kerkje en daarnaast een  moestuin/kruidentuin/rozentuin/
bloementuin met bijenkorven en een boomgaard. Hier staan allerlei soorten fruitbomen om grotendeels 
zelfvoorzienend te zijn en de ruimte kan gebruikt worden voor o.a. trouwerijen. Ook is er een blokhut met 
overkapping om tuingereedschap op te bergen en picknickbanken om te kunnen uitrusten, voor je uit te 
staren, te dromen of genieten van een hapje of drankje. Voor de blokhut is een vuurplaats waar we elkaar op 
mooie avonden verhalen kunnen vertellen en lachen. Achter de moestuin is een stuk grond waar we zelf wijn 
verbouwen/ wijngaard en daarnaast een klein Romeins theater/arena, die dient als film- muziektheater of 
zakelijke verhuur. Grenzend aan de boomgaard is er weiland en lopen er twee ezels (Napoleon en Josephine) 
die een stal hebben om te schuilen tegen weersomstandigheden. Naast de stal grote schuren. Hier bieden we 
zorg aan eigen dieren en opvang van gewonde in het wild levende dieren, met name egels. Daar tegenover 
bevindt zich een werkruimte voor diverse ambachten, scholing, atelier voor restauratie/reparatie, schilder- of 
beeldhouwkunst en verkoop antiek, design en kunst en nog in te vullen werkzaamheden.

Het doel van een verblijf in dit oord is vrijheid, genieten en leren. Als een vakantieperiode of om te ontsnappen 
uit de hectiek van de samenleving en weer innerlijke rust vinden in het jachtige bestaan. De gasten en bewoners 
zijn in een omgeving waar rust en natuur voelbaar zijn en harmonie en respect de boventoon voeren. Men 
geniet van wandelen, fietsen en cultuur, spontane mooie gesprekken, samenwerken, men leert, groeit en eigen 
tempo is bepalend. Ieder kan gebruik maken van faciliteiten als zwembad met op de kant hemelbedden, jacuzzi, 
sauna/stoombad, fitness, driving range/par 3 en tennisbaan. Naar behoefte en in overleg zijn er trainingen, 
coaching, workshops, meditatiemogelijk- heden en vooral de natuur het werk laten doen. Tijdens het verblijf is 
er het genot van een glas Welmoet-wijn, krijgen mijn 2 honden (Shakespeare en Pompadour) een aai over de 
kop en zeggen de gasten bij vertrek: 

 Dit is een plek waar ik heel graag terug kom!


